
Nick laat zijn bootje in het water
glijden. Hij heeft het zelf
gemaakt. Maar dan drijft het
scheepje weg door de wind. Nick
is hem kwijt.
Weken later vindt hij het bootje
terug op een rommelmarkt. Voor
veel geld koopt hij het terug. " Nu
ben je twee keer van mij ,~' zegt
hij. "Ik heb je gemaakt én
gekocht. Ik was je kwijtgeraakt.
Maar ik heb je gevonden."

In het boek Ruth is ook van alles kwijtgeraakt. En als het
gevonden wordt moet het worden teruggekocht. Hoe noem je
een persoon die het terugkoopt? Lees Ruth 2:20.
Zo'n man is de _

~
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RUT14 Boaz lost Ruth: hij trouwt met haar. Ze krijgen een zoon.
Maak een stamboom van Boaz en Ruth.
Begin onderaan. Schrijf de namen naast de gezichten.
Op het bovenste rondje is een kroon getekend.
Van die koning is Jezus een hele verre achterkleinzoon.

Wat moet Boa;z terugkopen? Er worden twee dingen genoemd
in Ruth 4:7-10.
Boaz koopt vers 7

Zo werkte het lossingsplan in Israël. Ruth was een weduwe
en ook nog een vreemdeling. Ze hoorde niet bij het volk
Israël. Toch mocht ze gelost worden. Dat wilde ze ook graag.
Zo was ze gehoorzaam aan God.
Wij zijn ook vreemdelingen. God is ons kwijtgeraakt. Zonder
losser zijn we verloren. Jezus is onze Losser. Hij heeft ons
teruggekocht. Wil jij je door hem laten verlossen?

en _ vers 10

naam: _


