
Ben je wel eens ziek geweest?
Vast wel. En als je lang ziek
bent, belt je moeder de dokter.

Lees Exodus 15:22-27. Het
volk Israël trekt de woestijn in.
Ze weten de weg niet. Maar de
HEER, hun God, gaat voorop in de
wolk. En hij is de beste Gids!

Toch komt er al snel een
probleem: ze krijgen dorst. Als
ze bij het water van Mara
komen, wordt het probleem nog
veel groter:
Het water smaakt _

E~DDllS Wat leert God hen? Dat vind je in de laatste zin van vers 26.
Schrijf het op het stuk hout en leer die zin uit je hoofd.

Na drie uur lopen komen
ze in Elim. Daar mogen ze
bijkomen van de zware
voetreis. Elim lijkt wel een
paradijs, zoveel water en
bomen zijn er.

Hoe kan God dát nou doen! Hij weet toch dat het water
bedorven is?
Mozes krijgt van God een vreemde opdracht.
Wat moet hij in het water gooien?

God weet dat het water van Mara vies smaakt. Hij weet ook
dat vlak achter Mara een prachtige oase ligt: Elim. Maar
vóór ze daar aankomen, wiI God ze eerst iets leren. Nu het
water gezond is gemaakt, luisteren ze veel beter.

Ziek zijn is niet leuk. Maar God
wil jou er wel iets mee leren.
Want als jij je zwak voelt, magje
leren dat God sterk is. Alleen hij
kan jou beter maken. Daar
gebruikt hij wel vaak een dokter
voor.
En altijd mag je in je leven, ook
als je ziek blijft, uitkijken naar
het hemelse Elim: het hemelse
paradijs waar je voor altijd bij
God mag zijn. Daar is iedereen
gezond.

naam: _


