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(2) Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn 
 

Vraag: Waar ligt jouw paradijs? Wat is voor jou 

persoonlijk de perfecte plaats of levenssituatie? 

De grenzeloze generatie groeit op onder onze 

neus als we Motivaction moeten geloven, en de 

Vinexers zoals ik blijven zoeken en jagen naar 

geluk en bevrediging. Onze samenleving is 

enorm gericht op geluk zoeken, vinden en 

vasthouden. Ergens koesteren we een angst dat 

we zouden mislukken, niet slagen zoals we 

denken dat dit hoort. We willen vastgrijpen. 

Wekenlang je aandacht richten op het kruis lijkt te bizar voor woorden. De mannen aan 

het kruis, ’t meest intense lijden en de diepste schaamte trof hen…hoe kan het nou juist 

op die plaats van intens lijden over het paradijs gaan? Wat leert dat iemand uit Leidsche 

Rijn nu werkelijk? 
 

A. De misdadiger 

De setting, intimiteit en oprechtheid zijn treffend. Dit verhaal raakt ieder mensenhart. 

Contrast is zo groot, het druist radicaal tegen onze cultuur in…haaks op ons streven naar 

geluk. Wat wil Lukas, die als enige (van de vier evangelisten) deze geschiedenis zo 

gedetailleerd beschrijft? Dit: Lukas wil dat we gaan lijken op die tweede misdadiger. 

1. De ander wees hem terecht. Hij wordt uiteindelijk niet meegenomen is de 

bespotting van Jezus. Zoveel mensen maken Jezus belachelijk, vloeken en 

spotten,… willen wij er mee inlaten en deze weg bewandelen? Het eerste dat de 

misdadiger doet is hier afstand van nemen (Mt. en Mr vertellen dat hij wrsch wel 

meegedaan heeft)… Hij gaat niet mee met de massa. Da’s 1.  

2. De misdadiger had ontzag voor God. Tenminste, uit zijn verwijt aan de andere 

misdadiger moet wel vrees voor God en zijn oordeel ten grondslag liggen. God en 

zijn oordeel waren realiteit voor hem. Zijn ze dat ook voor jou? Heb je ontzag voor 

de God? Laat jij God echt God zijn, of kneed je zelf een aangenaam beeld van Hem. 

Buig jij in overgave voor Jezus, ook als weerloos, bloedend en veroordeeld door 

mensen… een leider zonder aanzien macht en glamour… in onze tijd is uiterlijke 

presentatie en voorkomen van groot belang; charismatisch leiderschap, krachtig… 

Zou jij ontzag hebben voor de Almachtige God die naast je dezelfde dood sterft als 

vervloekte en verworpene? Dit gaat dwars tegen onze cultuur in… 

3. De man erkende zijn fouten. :41 wij worden beloond om onze daden. Hij had geen 

zin meer om zijn gezicht te redden, maar erkende  dat je oogst wat je zaait. Het 

assertieve en vrijpleitende, zwartepieten naar anderen werd achtergelaten. Dat 

geeft rust! Met God naast hem had hij geen excuus of verschuiling meer… Zo doen 

wij zovaak ons best om er goed, cool,en onschuldig uit te zien en over te komen. 

Waarom vinden we erkennen van fouten moeilijk? Angst voor mensen, schaamte, 

afwijzing. Maar doet dat er werkelijk toe; denkend aan je kruisdood naast Gods 
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Zoon lijkt dat helemaal irrelevant.  Hij doorbrak de schaamde met erkenning van 

zijn missers, hij kwam niet tot zijn bestemming als mens. 

4. Hij zag niet alleen zijn fout in, maar erkende ook Gods oordeel. Wij worden 

allemaal rechtvaardig geoordeeld. De man We ondergaan dezelfde straf’ Bizar 

eigenlijk, om op dezelfde dag als Gods Zoon je kruis te dragen en ter dood 

veroordeeld te worden. Naast je hangt de man die vergeving en bevrijding van alle 

schuld bewerkt. Hij gaf zijn Zoon als losgeld voor velen, Gods Zoon bracht 

verzoening. De misdadiger erkent zijn veroordeling. Da’s een pittige test voor LR-

ers. Misschien lukt het nog om zondagochtend het gebed van schuldbelijdenis mee 

te bidden,… maar Gods oordeel? Daar willen we niks van horen toch? Wij willen 

een Sinterklaasgod die zonder verwijt blijft geven of iemand waar we mee kunnen 

onderhandelen zodat we er goed afkomen. Te zeggen: we hebben Gods straf 

verdiend, en zijn het absoluut niet waard om vrijheid en liefde van God te 

ontvangen. Daar hebben we helemaal geen recht op: wij hebben Gods Zoon 

gekruisigd, en tot op de dag van vandaag vullen we de aarde met diepe 

liefdeloosheid, onverschilligheid, onrecht en oorlog, discriminatie en koude harten. 

Er zijn maar weinig mensen die eerlijk durven zijn en belijden: We zijn Gods genade 

en bevrijdende liefde helemaal niet waard. En ziedaar, (Joh3:16)God heeft de 

wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 

geloofd niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hoe heerlijk!! 

5. De veroordeelde man herkende de goedheid en oprechtheid van Jezus. Maar 

deze man heeft niets onwettigs gedaan. De eerste misdadiger kon het geen moer 

schelen of Jezus nou schuldig was of niet…maar wat is dat een fatale fout. Wij, tot 

op de dag van vandaag worden gevraagd: Wie is Jezus? Met urgentie stellen de die 

vragen op Alpha, bij de Ontdekking kring op wo; in de relaties. Waarheid of leugen, 

schuldig veroordeeld of onschuldig als offer zijn leven gewillig afgelegd? De 

misdadiger was alleen maar uit op een vluchtweg, een uitgang, zoals zo velen 

vandaag een uitvlucht zoeken in werk, geweld, New Age, verslavingen, eigen nep-

goden om voor te knielen. Herken jij de goedheid en oprechtheid, zijn recht-

vaardigheid? Wij moeten erkennen net als de dief: Deze man heeft niets onwettig 

gedaan. Van zichzelf zei Jezus: Ik ben 

gekomen om de wet te vervullen … 

als nieuwe ADAM volledig 

gehoorzaam te leven aan God. 

Zonder zonde. Deze Jezus is ons 

vertrouwen en de toewijding van ons 

hart waard! Meer dan rijkdom, gezin 

of dingen die ons lief zijn. 

6. De misdadiger, wiens leven zo 

mislukt, geslagen, veroordeeld en 

gebrekkig blijkt te zijn, gaat zelfs nog 

een stap verder. Een stap die vele 

schijnbaar geslaagde gezonde en vrije LR-ers niet maken. Deze man erkent Jezus 
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als Koning. Jezus, denk aan mij wanneer U in Uw Koninkrijk komt’ Zelfs in zijn 

onaanzienlijke lijden, waar mensen hun gezicht voor verbergen (Psalm 22) zelfs in 

zijn stervensnood na marteling en bespotting, herkent deze man de Koning aan dat 

houten kruis. Wonder! Voor degene die kijken met ogen van geloof wordt Jezus de 

Gekruisigde een Koning die je wilt aanbidden en eren. Dát is de kracht van het 

kruis! Een kracht van liefde die een lijdende Koning met een vergevende blik eer 

geeft.  Plummer zei: Some saw Jesus raise the dead, and did not believe. The 

robber sees Him being put to death, and yet believes!’  Laat je niet afschrikken, 

nieuwgelovigen en zoekers, door het scherpe en mysterieuze van het kruis; zoals 

ook afgelopen weken in kleine groepen waar ik bij was weer bleek: gelovige 

overgave aan de gekruisigde Koning is een radicale stap;  

7. Tenslotte, het laatste zevende punt over de misdadiger. (herhaal de 6 pnt kort) Hij 

richt een smeekgebed tot Jezus. Beide dieven wilde gered worden, en spreken 

Jezus aan, terwijl ze beide zo’n ander beeld van zichzelf en Jezus hadden. Zo gaat 

dat met mensen, iedereen in de wijk reageert op Jezus. Iedereen heeft ook eigen 

beelden over vrijheid, schuld en vergeving, Jezus en jezelf. Al je buurtgenoten 

zoeken hartstochtelijk naar vervulling, redding, bevrediging van hun onrustige hart. 

Hoe zouden ze op Jezus reageren vandaag? Wat doe jijzelf dan? De twee 

misdadigers wilde ook gered worden, maar wat een verschillende reactie op Jezus: 

1. De eerste is hard, sarcastisch. Te midden van lijden scheldt hij op God en is 

egoïstisch uit op zelfredding. 2. De andere bid intieme woorden tot zijn Koning aan 

het kruis: Jezus, denk aan mij wanneer U in Uw koninkrijk komt. Hij geloofde dat 

Koning Jezus zou terugkomen en Hij erbij zou zijn. Redding door geloof in Jezus. 

 

B. De woorden van Jezus! 

Wat is het tweede kruiswoord toch fantastisch en genadig, en rijk voor mensen die 

kwetsbaarheid en gebrek erkennen. De respons richting de eerste spottende misdad-

iger… geen woord van Jezus. Geen belofte. Geen hoop. Maar de tweede misdadiger krijgt 

een respons die alle verwachtingen overtreft!! ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij 

in het paradijs zijn.’ Op Goede Vrijdag, twee dagen voor zijn wonderlijke opstanding uit 

de dood, doet Jezus met zijn tweede kruiswoord een verbazingwekkende uitspraak. 

De eerste: Nog vandaag - Niet morgen ben je met Mij in het paradijs, niet in honderd of 

duizend jaar,.. nog vandaag! De misdadiger zal vandaag nog met Hem in het paradijs zijn. 

Hierin zien we dat God een ander begrip van tijd heeft dan wij. God vergeeft ons al 

voordat we gezondigd hebben en Jezus 

belooft deze dief naar het paradijs te 

brengen voor hijzelf uit de dood zal 

opstaan. God is eeuwig, niet in de zin van 

straks als we gestorven zijn. De eeuwigheid 

van God breekt nu door in ons leven. 

De tweede: jij - Bijzonder intiem moment; 

de misdadiger gebruikt als enige in heel 

Lukas alleen de persoonsnaam ‘Jezus’ en 
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zijn Koning Jezus spreekt hem krachtig toe; Jij zult bij mij zijn. Jij – verworpen door 

mensen aan kruishout en vervloeking. Jij. Ik zie je. Jouw ken ik! Op deze belofte van 

paradijs staat een persoonlijke note – zo redt God; intens relationeel! 

De derde: met Mij zijn - misschien wel het diepste woord over het paradijs en redding; bij 

Jezus zijn. Eeuwig leven is een relatie geen situatie; een persoon staat centraal: Jezus. 

Het vierde: in het paradijs - Veel centra voor vermaak, gokken, erotisch plezier en 

vakantiebranche lokt met de term. De bijbel gebruikt’t maar zelden. Aan’t begin van de 

Bijbel is de prachtige tuin van Eden het paradijs(Genesis 3) waar God en mens in 

harmonie samenleefden. ’t Was ook de plaats waar de test door de boom voor het drama 

van de zonde zorgde. Vervreemding van God, elkaar, de natuur en dat paradijs. Aan’t 

einde van de Bijbel klinkt opnieuw het woordje paradijs (Openbaring 21), nu als een 

gouden stad met volmaakte harmonie en een rivier met heerlijke genezende vruchten; 

zonde vernietigd, de dood is weg; onze tranen gedroogd. ’t Ware paradijs. In’t midden 

van de Bijbel klinkt ‘t derde keer: paradijs. Jezus zegt verlossing en redding toe, niet aan 

huilende moeders of slachtoffers, maar aan de daders. Centurio en misdadiger aan het 

kruis, zij horen als eerst en herkennen de Gekruisigde!!  Niet are you ‘good enough’, 

maar ‘bad enough’.  


