
Les 17: Feest!
Dit verhaal 
kun je lezen in
Johannes 2 
aan het begin

HUZZELPUZZEL
ZET DE ZINNEN IN DE GOEDE VOLGORDE!

DE BIJBEHORENDE LETTERS VORMEN DAN EEN ZIN!

BRUILOFTSFEEST

 Als de watervaten vol zijn, geeft Jezus de  
    opdracht om er wat uit te scheppen en het   
    aan de ceremoniemeester  te geven. (t)
 Dan gebeurt er iets ergs. De wijn is op. Dat  
     is een schande voor het bruidspaar. (e)
 Jezus en zijn discipelen komen wat later  
     ook. Zij zijn ook uitgenodigd. (t)
 “Iedereen zet zijn gasten eerst de goede   
      wijn voor en als ze dronken zijn de minder  
      goede. Maar u hebt de beste wijn voor nu  
     bewaard!” zegt de ceremoniemeester tegen
     de bruidegom. (w)
 Maria zegt Jezus dat er geen wijn meer is.  
   (r)
 “Jullie moeten precies doen wat Hij zegt”   
     zegt Maria tegen de bedienden. (o)
 Er is een bruiloft in Kana. (w)
 Wat wilt u van me?”vraagt Jezus “Mijn tijd  
     is nog niet gekomen.” (w)
 Wat later spreekt Jezus de bediende toe: 
    “Vul de watervaten tot aan de rand met   
     water, alle zes” (r)
 Jezus toonde zo zijn grootheid en zijn
    leerlingen geloofden in Hem. (n)
 Deze watervaten stonden er om de handen
    en voeten van de gasten te kunnen wassen.  
   (d)
 Jezus moeder is op het feest. (a)
 Hij weet niet dat de wijn uit de watervaten 
    geschept is. (ij)

HET WOORD IS:  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .      .   .   .

KONINGIN

Als een meisje ging 
trouwen werd ze als 
een koningin gekleed.
Ze werd in bad 
gedaan en haar haar 
werd versierd met 
alle edelstenen die de
familie maar bezat of
kon lenen.
Ze kreeg ook mooie 
kleren aan.
De meisjes die haar 
aangekleed hadden 
waren de 
bruidsmeisjes.

’s Avonds verlaat 
de bruidegom zijn
huis om de bruid 
bij het ouderlijke
huis op te halen.
De bruid is dan 
gesluierd.
Iedereen, de 
bruid en 
bruidegom, de 
familie, de 
bruidsmeisjes en 
de vrienden van 
de bruidegom 
gaan dan  in een 
vrolijke stoet 
naar het nieuwe 
huis van het 
bruidspaar.
De gasten dragen
olielampjes bij 
zich om de weg te
verlichten.

In Israël zijn de 
mensen erg gastvrij.
Iedereen mag aan de 
bruiloft deelnemen. 
Het is een schande 
voor de familie als er 
dan niet genoeg te eten
en te drinken is.
In dit geval is er niet 
genoeg wijn. Wat zullen
de mensen er over 
praten…
Maar gelukkig…..
niemand heeft ook 
maar iets gemerkt. Het
was heerlijke wijn!

Neem een rood 
kleurpotlood en 
verander water  
in wijn



 

Breng de bruiloftsstoet naar het nieuwe huis!
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STREEP DE VOLGENDE WOORDEN UIT DE WOORDZOEKER:

BRUILOFT BRUID BRUIDEGOM

GALILEAJEZUS MARIA

DISCIPELEN WATER WIJN

DIENAREN WATERVATEN FEEST

MUZIEK VROLIJK

1. In de verhaal doet Jezus een ………………..
2. Wie verandert water in wijn?
3. In dit feest ging het om de bruid en de 

……………..
4. De knechten moesten …………. 
5. in de ……………………… doen.
6. Dat werd toen ……..
7. Hoe heet het feest als iemand trouwt?
8. Een ander woord voor leerlingen
9. De moeder van Jezus heet ……..
10. Hoe heet het dorp waar het feest
       was?
11. Hoeveel watervaten stonden er?
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