
Kindergebeden 

(uit; handen samen, ogen dicht van Joke Verweerd) 

 
Heer, 
Wij zijn bij elkaar gekomen 
om samen te delen 
Uw goede gaven. 
 
Amen. 

 

 
Vader in de Hemel, 
voor wij gaan beginnen 
willen wij U de eer geven! 
Alles is van U gekregen 
 
Amen. 

 

 
Here God, 
U roept ons bij elkaar om te 
eten 
Het is uw goedheid, 
dat wij gezondheid en kracht 
mogen putten 
uit dat, wat U ons geeft. 
 
Amen 

 
Heer, 
 
Wij komen U bedanken 
voor deze maaltijd. 
 
Amen 

 
Vader in de Hemel, 
U hebt ons goed gedaan 
door dit eten en drinken 
Wij willen U daarvoor 
bedanken. 
 
Amen 

 
Here God, 
Wij danken U 
dat wij, in het eten 
Uw zorg voor ons hebben 
kunnen zien. 
 
Amen. 
 

 

 

 

Vader in de Hemel 
U geeft ons dit eten en drinken 
Genoeg voor ons allen 
Maar er zijn zoveel mensen die niet genoeg 
te eten hebben 
Of helemaal niets 
Geef dat wij delen willen, Heer 
Wilt U de mensen helpen die het eten daar 
brengen 
waar het het hardst nodig is. 
Amen. 

 

 
Heer, 
 
Van U is al het eten dat op de tafel staat. 
U zorgt voor ons 
U wilt dat we ook voor elkaar zorgen 
Geef dat wij er wat van kunnen missen 
Dat wij de mensen die minder hebben wat 
van ons geven. 
Wilt U deze dag bij ons zijn, 
zodat we weten dat we met elkaar op weg 
zijn naar Uw Koninkrijk. 
Zo zal het zijn. 

 
Heer, ik dank U voor de dag, 
die U hebt gegeven. 
U die heel de dag ons zag, 
bent dichtbij gebleven. 
Slapen ga ik deze nacht, 
want ik weet U houdt de wacht, 
tot de nieuwe morgen. 
Dank voor al Uw zorgen. 
Amen 
 
(kan op de wijs van: Tussen Keulen en 
Parijs)  

 
Nu de nacht komt, lieve Heer, 
Kniel ik voor mijn bedje neer. 
Heer ik dank U voor vandaag, 
Voor Uw liefde en ik vraag, 
Of U bij mij blijven wil, 
Als het donker wordt en stil. 
Amen 
 
(kan op de wijs van: Altijd is kortjakje ziek) 
 



 
Van de dag en 't spelen moe, 
Vallen nu mijn ogen toe. 
Buiten gaan de lichten aan, 
En de dag is dicht gegaan. 
Vader, laat mij niet alleen, 
Blijf toch aldoor om mij heen. 
Dat ik lekker slapen mag, 
Wakker word de nieuwe dag. 
Amen. 
 

 
Hier zijn we Heer, de nacht is om, 
De morgen roept: Wordt wakker, kom! 
Het licht heeft weer gewonnen, 
De dag is al begonnen. 
 
Maar, Heer, wij gaan niet zonder U, 
Wij vragen U, wees hier en nu, 
Wees bij ons luist'ren, praten, 
Wees in ons doen en laten. 
Amen. 

 
Dank U voor de nieuwe dag, 
Dat ik blij ben, leven mag. 
Wilt U deze morgen, 
Ook weer voor ons zorgen. 
 
Neem uit wat ik doe en zeg, 
Al het stoute toch weer weg. 
Spaar mij voor verdriet en pijn. 
Dank dat ik Uw kind mag zijn. 
Amen. 
 

 

 

 

Gebeden van Erwin Grosche 

 
Wij zitten hier aan tafel 
Gezellig bij elkaar 
Het ruikt erg lekker, want 
Het eten staat al klaar 
 
Maar voordat wij beginnen, 
vragen wij U, Heer: 
Kom aan onze tafel 
En zegen ons steeds weer! 
 

 
Dank U voor de slaap 
Die wij van U ontvingen. 
Zegen dit eten,  
geef ons kracht 
Voor de dag die op ons 
wacht. 

 

 
Vandaag bidden wij U 
Voor al die mensen  
Die elke dag alleen 
Aan tafel zitten. 
Wilt U bij hen zijn. 

 
Vader in de hemel 
Ik bid U voor de kinderen 
Die bang zijn of alleen 
Geef dat er altijd iemand is 
Die voor hen zorgt, die van 
hen houdt; 
Sla Uw armen om hen heen. 
Amen 
 

 
Zegen mij in de morgen 
Zegen mij overdag 
Zegen mij in de avond 
Zegen mij deze nacht. 

 
Goede God, nu ga ik slapen, 
Zorg voor mij en houd de 
wacht 
Als een herder bij zijn 
schapen, 
Blijf bij mij ook deze nacht.  
 

 
Vader, ik vraag u om 
vergeving, voor de rommel 
die ik maakte, 
voor de boze woorden die ik 
zei, 
Heer, vergeef het mij. 
 

 
God, 
Wij komen u bedanken: 
U gaf liefde en moed. 
Dat maakte deze dag  
Bijzonder en heel goed. 

 
Heer, kom bij ons 
En bescherm ons. 
Laat de zon schijnen 
En geef ons liefde. 
Heer zorg voor ons 
En geef vrede en geluk. 

 

 


