
  De Heere Jezus leeft 
 
Het is Goede vrijdag en Pasen geweest. 
Jullie hebben er aan gedacht wat er op die dagen gebeurd is. 
In deze geschiedenis denken we ook nog een keer aan Goede Vrijdag en Pasen. 
Wat is er ook weer op Goede Vrijdag gebeurd? 
Toen is de Heere Jezus aan het kruis gestorven. 
Boze mensen hebben spijkers door de handen en voeten van de Heere Jezus 
geslagen. 
De Heere Jezus hing, vastgespijkerd, aan het kruis. 
Weet je wie er altijd aan het kruis gespijkerd werden? 
Mensen die een grote zonde gedaan hadden. 
Bijvoorbeeld moordenaars. 
Mensen die een ander doodgeslagen hadden. 
Voor straf moesten ze dan aan het kruis sterven. 
Sterven, voor hun eigen grote zonde. 
 
Heeft de Heere Jezus een grote zonde gedaan? 
Nee, de Heere Jezus heeft nooit één zonde gedaan. 
De Heere Jezus moest niet sterven voor Zijn eigen zonden, maar voor de zonden 
van Zijn kinderen. 
Zonden zijn zo erg, dat de Heere Jezus er voor moest sterven. 
Er moest voor de zonde betaald worden aan God. 
Als er voor de zonde betaald was, kon het weer goed komen tussen God en een 
verloren mens. 
Wij liggen allemaal verloren voor God door onze zonde. 
Dus het is niet goed tussen God en ons. 
Wij kunnen zelf niet voor onze zonde betalen aan God en dat moet gebeuren. 
Betalen voor de zonde kan er maar Eén. 
En dat is de Heere Jezus. 
Zijn liefde is zo groot, dat Hij wilde betalen. 
Betalen met…Zijn eigen bloed. 
Dat moest van God, anders was God nergens mee tevreden en kon er niemand zalig 
worden. 
Wat heeft de Heere Jezus een dure prijs betaald, Zijn eigen bloed!  
Omdat de Heere Jezus gebloed heeft aan het kruis, kan Hij ons van onze zonde 
verlossen. 
Dat is het wonder van Goede vrijdag. 
Het wonder van verlossing moeten we wel leren met ons hart. 
Ons hart moet nieuw worden. 
En dat kan alleen door het geloof in het bloed van de Heere Jezus. 
Geloof dat ons zalig maakt. 
Zaligmakend geloof. 
Hoe kunnen wij zaligmakend geloof krijgen? 
Dat kunnen wij krijgen door het werk van de Heilige Geest in ons hart. 
Als we dat krijgen, zijn we pas echt gelukkig. 
Dan leren we met ons hart wat Goede Vrijdag echt betekent. 
En dat is nodig om zalig te worden. 
 
De discipelen van de Heere Jezus weten ook wat er op Goede vrijdag gebeurd is. 



Toen is de Heere Jezus gestorven. 
Ze hebben het gezien. 
De discipelen praten samen over de Heere Jezus als ze bij elkaar in een huis zijn. 
Er zijn vrouwen gekomen die zeggen dat de Heere Jezus leeft. 
Nee, dat kunnen de discipelen niet geloven. 
Eén van de discipelen heet : Thomas. 
Hij is niet bij de andere discipelen. 
Hij is ergens alleen. 
Hij kan niet meer blij zijn nu de Heere Jezus gestorven is. 
 
Het wordt avond. 
De discipelen doen de deur van het huis op slot. 
Ze zijn bang dat de joden binnen komen en hen ook vangen, net als ze bij de Heere 
Jezus gedaan hebben. 
De discipelen denken dat er nu  niemand binnen kan komen. 
Plotseling staat er toch Iemand in huis. 
Hij zegt :”Vrede zij u.” 
Wie is het? 
Het is de Heere Jezus. 
Jezus leeft! 
Hoe kan Hij binnen komen? 
Hij kan binnen komen door Zijn kracht. 
De levende Jezus kan alles. 
 
De Heere Jezus laat Zijn handen en Zijn zijde zien aan de discipelen. 
Wat zien ze? 
Ze zien littekens van spijkers. 
Soldaten hebben de Heere Jezus aan het kruis geslagen met spijkers. 
Later zijn de spijkers er uitgehaald. 
Nu zie je de plaatsen nog waar de spijkers gezeten hebben, dat zijn littekens. 
Een andere soldaat heeft in de zijde van de Heere Jezus gestoken met een speer. 
Dat is ook een litteken geworden. 
 
De discipelen kijken goed. 
Is het de Heere Jezus echt Die bij hen staat? 
Ja, de Heere Jezus leeft! 
Hij is gestorven en begraven, maar weer opgestaan uit de dood. 
 
De Heere Jezus zegt nog een keer:”Vrede zij u.” 
Alleen de Heere Jezus kan vrede geven.” 
Als de Heere Jezus vrede geeft, is het weer goed tussen God en een mens. 
Die vrede heeft de Heere Jezus verdiend, door Zijn dood en opstanding. 
 
De Heere Jezus praat met Zijn discipelen. 
Hij zegt:”Mijn Vader heeft Mij naar de aarde gestuurd om Mijn werk te doen en dat 
heb Ik gedaan.” 
De Heere Jezus zegt tegen de discipelen:”Ik geef jullie ook werk. Jullie moeten 
overal een blijde boodschap gaan vertellen. Vertel aan mensen dat er Eén is ,  Die je 
verlossen kan van de zonde en het weer goed kan maken tussen God en een 
verloren mens. 



Het is goed in het huis waar de discipelen zijn, want de Heere Jezus is er. 
Overal waar de Heere Jezus is, is het goed. 
Jammer dat Thomas er niet bij is. 
Na een poosje gaat de Heere Jezus weer weg. 
 
Wie komt er nu? 
Thomas. 
Hij is nog verdrietig, omdat hij denkt dat de Heere Jezus dood is. 
De andere discipelen zeggen blij:”Thomas, wij hebben de Heere Jezus gezien. Hij is 
bij ons geweest. Hij leeft.” 
Thomas gelooft het niet. 
Hij zegt :”Ik moet eerst de littekens in de handen en in de zijde van de Heere Jezus 
zien en mijn vinger er in leggen, dan geloof ik.” 
Thomas is ongelovig. 
Ongeloof is zonde. 
 
Er gaan acht dagen voorbij. 
De discipelen zijn weer bij elkaar. 
Thomas is er ook bij. 
Plotseling komt de Heere Jezus binnen. 
Hij komt weer binnen door Zijn kracht. 
Dat is een wonder. 
Een wonder van de Heere Jezus. Hij leeft. 
De Heere Jezus zegt:”Vrede zij u.” 
De Heere Jezus kijkt naar Thomas. 
De Heere Jezus weet dat Thomas niet gelooft dat Hij leeft. 
De Heere Jezus zegt tegen Thomas:”Kom met je vinger en kijk naar Mijn handen. 
Breng je hand in Mijn zijde en wees niet ongelovig, maar gelovig.” 
 
Op hetzelfde moment gebeurt er een wonder in het hart van Thomas, door het werk 
van de Heere. 
Thomas krijgt geloof in zijn hart. 
Nu ziet en gelooft Thomas Wie er met hem praat. Het is de Heere Jezus. 
Jezus leeft! 
Thomas zegt :”Mijn Heere en mijn God.” 
Ja, Thomas hoort bij de Heere Jezus. 
De Heere Jezus heeft ook voor de zonde van Thomas betaald met Zijn bloed. 
Ook voor de zonde van het ongeloof. 
Omdat de Heere Jezus opgestaan is uit de dood, kan Hij het eeuwige leven aan 
Thomas geven. 
Dat is een wonder! 
Thomas is niet voor even, maar voor eeuwig gelukkig. 
Maar Thomas moet wel een les leren van de Heere Jezus. 
De Heere Jezus zegt tegen Thomas:”Jij gelooft omdat je Mij ziet. Zalig zijn de 
mensen die Mij niet gezien hebben en toch in Mij geloven door Mijn Woord en de 
kracht van de Heilige Geest. 
 
Wat is Thomas gelukkig. 
Gelukkig in zijn hart, omdat de Heere Jezus Zijn werk ook voor Thomas gedaan 
heeft. 



Wat is de liefde van de Heere Jezus groot. 
De liefde van de Heere Jezus is zo groot, dat Hij ook nu nog kinderen en ouderen 
kan en wil verlossen uit de macht van de duivel en trekken tot Zijn licht. 
Dat is…gelukkig maken. 
Kan en wil de Heere Jezus dat? 
Ja. 
Vraag dan om Zijn werk in  jouw hart. 
Weet je wat je dan moet vragen ? 
Vraag “:”Heere, zegen Uw Woord aan mijn hart.” 
Niet vergeten. 
 
 
Lees uit de Bijbel :Johannes 20:19-31 
Geef antwoord op de vragen! 
 
Wat zegt de Heere Jezus, als Hij binnen komt bij de discipelen? ( vers 19) 
Wat laat de Heere Jezus aan Zijn discipelen zien?  (vers 20)  
Welke discipel is er niet bij, als de Heere Jezus binnen komt?  (vers 24) 
Wat zeggen de andere discipelen tegen Thomas?  (vers 25) 
Gelooft Thomas dat de Heere Jezus leeft, of wil hij Hem eerst zien?  (vers 25) 
Na hoeveel dagen komt de Heere Jezus weer binnen?  ( vers 26) 
Wat zegt de Heere Jezus tegen Thomas?  ( vers 27) 
Wat zegt Thomas?  (vers 28) 
Is Thomas nu nog ongelovig, of is hij gelovig?   
Van Wie krijgt Thomas geloof? 
In welk Boek kunnen wij lezen dat de Heere Jezus leeft? 
Waar leeft de Heere Jezus nu? 
 
 
 


