
Je leest drie stukjes over de geboorte van een prins. Het is
een gewoon prinsje. Maar er worden geweldige woorden over
die baby gezegd. Dan begrijp je pas: dit gaat ook over de
Heer Jezus.

De profeet Jesaja staat boos voor de koning van Judo:
"U wilt niet naar mij luisteren. Daarom zal de HEER zélf u een
teken geven: uw vrouw zal een zoon krijgen".
Over dat tekenlees je in Jesaja 7:14 en 15.
Wie geeft de naam? de vader I de moeder.

Pak een (Nederlandse) 2 euro muntstuk. Lees de tekst op de
zijkant en schrijf die op de zijkant van de getekende munt.
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Wat is de naamvan die zoon?

De betekenis ervan vind je in
de voetnoot van je Bijbel
onderaan de volgende blad-
zij. Die naam kan worden
vertaald als:

JES~Jl!l In Jesaja 9:5 en 6 wordt het geboortekaartje beschreven.
Wat zijn de namenvan deze jongen? Vul ze in.
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Het jongetje is met prachtige, goddelijke namen gekroond.
Hier spreekt Jesaja al over de geboorte van Jezus zelf!

BOTER EN HONING

STAAT KLAAR!
En dan het derde
stukje: over een
omgehakte boom.
Die stronk is een
voorbeeld voor het
huis van David. Die
koningen luisterden
niet naar de HEER

God. Daarom is
de koningsstam
omgehakt.

Maar, uit de stam-
boom van David zou
toch de Rédder
geboren worden?
Ja, dat klopt! Lees
Jesaja 11:1 en 2.
Er komt nieuw leven
uit die wortels.

Teken dat er
maar bij.
(een telg is een

nieuw takje)
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naam: _


