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FiAippenÇen

Lees Filippenzen4:4-7 rustig door.

Vul drie woorden uit de tekst in:

Wees altijd _

Laat iedereen u kennen a/s _ mensen.

Wees over niets _

'VOfH

Dat is niet mis, hè?
• Alti jd blij zijn.
• Tegen iedereen vriendelijk zijn.
• En je nergens zorgen om maken.
Kunjij dat?

nou, dat denk ik n.et

Gelukkig hoef je hçt niet alleen te doen.
Lees maar wat er midden tussen deze drie opdrachten staat
geschreven. Het is-een zinnetje van vier woorden uit vers 5.
Schrijf ze met je allermooiste (kleur)letters in het vakje.

naam: _


